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De laatste tijd gaan wij iedere zomervakantie met het gezin, de tent en bijkomende huisraad
naar Frankrijk voor onze welverdiende rust. Uiteraard moeten er voor ieder gezinslid voldoende
mogelijkheden zijn om plezier te kunnen hebben en voor mij is dat uiteraard vliegvissen.

Gorges du Tarn

Voor het tweede jaar hebben we onze plek gevonden in de Gorges du Tarn in de buurt van de
stad Millau. Het is een werkelijk prachtige omgeving waar heel veel valt te genieten van de
natuur, kanovaren, wandelen en vele outdoor activiteiten. De camping ligt aan de rivier en wij
hebben een plek kunnen bemachtigen direct aan het water met een fantastisch uitzicht op de
bocht in de rivier en de schitterende rotsen aan de overkant. Zo uit je tentje, waadschoenen aan
en hopla lekker vissen. Wat het extra bijzonder maakt is dat er in de Gorges du Tarn sinds een
lange tijd gieren zijn uitgezet en de populatie heeft zich goed kunnen ontwikkelen. Meerdere
soorten hebben zich nu gehandhaafd zoals de Vale gier, Lammergier en de Egyptische gier. Je
moet je voorstellen dat je in de rivier staat te zwiepen en boven je cirkelen in de thermiek hele
zwermen met gieren. Ik vind dat heel bijzonder. Daarnaast zitten er ijsvogels , waterspreeuwen,
verschillende spechtsoorten. Ik meen ook de laatste keer een Hop te hebben gespot. Kortom
aan natuurschoon geen gebrek.

Gezellig

Dit jaar hebben we met twee andere bevriende gezinnen uit Nederland gezamenlijk
gekampeerd wat voor de kinderen een absoluut feest was en voor mij en mijn vriend Gertjan als
vliegvissers dus ook. Verder bleek er nog een Nederlandse vliegvisser te kamperen zodat we
regelmatig met zijn drieén in de rivier stonden te vissen. Een Hollandse vliegvis enclave.

De vis

De Tarn bevat naast barbeel en forel vooral veel kopvoorn. Elke dag in de loop van de ochtend
zwommen er hele grote kopvoorns en barbelen in de bocht van de rivier vlak voor onze tent,
waar het water vrij diep was en nauwelijks stroomde. Maar vangen ho maar. Wat je ook
probeerde de kopvoorns hadden voor geen enkele vlieg belangstelling. Zelfs met brood bleven
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ze heel schuw, en pakten ze maar zelden. Dat was best frustrerend. Het bleek dit jaar bijzonder
lastig om de vis aan de haak te slaan. Zelfs de kleine kopvoorns waren erg schuw en zeer
moeilijk te vangen. Pas aan het eind van de vakantie leek de schuwheid iets verdwenen en
lukte het ons regelmatig er eentje vlak langs de kanten te vangen. De gebruikte vlieg, een red
tag of kleine goudkopnimf werd regelmatig genomen. Hoe klein ze soms ook zijn die kopvoorns,
de aanbeet blijf ik prachtig vinden. Wat een felheid en zelfs kleine kopvoorns weten dan de top
van je hengel goed te beroeren.Maar we kwamen natuurlijk ook voor de forel hoewel ik daar
vooraf geen hoge verwachtingen van had gezien de beroerde resultaten van het jaar daarvoor.
Ik wist een plekje langs de kant waar het nauwelijks stroomde en een rotsblok in het water lag
met een holte daaronder. Net als het jaar daarvoor zat er een grote en een kleine forel in de
holte. Heel af en toe lukte het met een nimf of een kleine streamer de forel te verleiden maar
echt toehappen ho maar. Toch bleven we optimistisch en hebben we werkelijk alle vliegen uit
de dozen uitgeprobeerd maar helaas zonder resultaat. Ook in een vrij diepe poel na een
dammetje aan het einde van een kleine rivier pakte de meestal kleine forel helemaal niets. De
zomer is dus niet de beste tijd.

Verzwaarde nimfen

Een voor mij nieuwe techniek was het vissen met 2 zware nimfen aan de leader en na enige
oefening lukte het me de boel zonder al te veel knopen goed te werpen. De nimfen waren
verzwaard met 25-30 wikkelingen looddraad en een 4 mm goudkop. Het lijfje bestond uit
simpele dubbing, bruin of groen. De kleur maakt volgens mij niet zoveel uit. Schuin tegen de
stroom inwerpen en de nimfen over de bodem laten hobbelen met opgeheven hengel en op
deze manier de rivier steentje voor steentje afpeuteren. Nadeel is dat je vaak komt vast te zitten
en veel nimfen kwijtraakt maar het is een leuke manier van vissen en het lukte me om enkele
mooie kopvoorns te vangen. De aanbeet is werkelijk spectaculair. Ook heb ik het vermoeden
dat er een forel tussen een van de aanbeten zat, maar deze schoot helaas los.

De Franse slag

Op een avond toen we met z'n tweeén in de bocht stonden te vissen kwam er een Franse
vliegvisser ons tegemoet die stroomopwaarts met een droog vliegje elke steen aanwierp en vlak
voor onze neuzen een kleine forel ving. Natuurlijk geprobeerd enig wijs te worden uit zijn
techniek en vliegenkeuze. Eigenlijk niets bijzonders, wat zwarte en bruine droge vliegen die wij
ook wel in onze dozen hadden. Toch is zwart wel de beste keuze zoals later zal blijken. De
Fransman had een wat lullig rieten mandje mee om zijn buit in te bewaren en naast de kleine
forel zat er nog een behoorlijk grote jongen in. Locals zijn nu eenmaal meer ervaren en wij
domme Hollanders kunnen maar beter op brasem gaan vissen.
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Vleermuizen

Vooral 's avonds bleek hoeveel voedsel er in een rivier kan zitten. Boven de rivier wemelde het
van de vliegjes en hoorde je de regelmatige plonzen van de vissen die dit zeer smakelijk
vonden. Naast de lamp bij de tent werd duidelijk welke soorten er allemaal zaten en opvallend
was dat dit soms dagelijks wisselde. Had ik een exemplaar nagebonden en uitgeprobeerd de
volgende avond bleek het toch weer een andere vlieg te moeten zijn. Zo blijf je wel lekker bezig.
Het nadeel van het vliegen met een droge vlieg in het donker is dat de vleermuizen er ook gek
op zijn. Aan het einde van de avond toen het al behoorlijk donker was kreeg ik een "aanbeet"
maar het voelde heel vreemd en bleek er een vleermuis zich vergrepen te hebben aan mijn
vlieg. Toch wel goed nagebouwd dus die vlieg!. Het blijkt dat vleermuizen de insecten met hun
pootjes pakken en niet met hun bek, maar dat wist ik op dat moment niet en ik vreesde dat de
haak vast zat in de bek van de vleermuis. Langzaam terug naar de tent gewaad met een
fladderende vleermuis aan mijn hengel om bij lamplicht het beestje te kunnen bevrijden. Best
wel een rare gewaarwording. Gelukkig liet het beestje vanzelf los. Ik zag het niet zitten om met
een hakensteker te moeten peuteren.

Geluksmoment

Waar we vooral 's avonds geprobeerd hebben met de verzwaarde nimfen in de rivier te vissen
zochten we overdag de kanten af naar kopvoorns. Ondertussen bleek een zwarte droge vlieg
vrij goed te werken en liep ik langzaam stroomopwaarts aan de schaduwkant van de rivier en
wierp mijn vliegje naar voren. Bam een prachtige aanbeet van een flinke kopvoorn die vol
overtuiging mijn vliegje pakte. De dril viel een beetje tegen maar ik vond het een schitterend
moment zoals deze vis gevangen werd. De worp was goed, vlak bij een overhangend boompje
en goed de lijn strak gehouden om geen aanbeten te verspelen. Een geluksmoment wat mij
betreft. Waar ik ook telkens weer van kan genieten is het ijsvogeltje wat regelmatig even langs
vloog om gedag te zeggen.

Volgend jaar weer

Voor het vissen in het zomerseizoen is de Tarn misschien niet de beste plek maar de omgeving
is prachtig en het vliegvissen op stromend water is weer eens iets anders dan voorntjes
peuteren in het vijvertje van onze woonwijk. Wij gaan volgend jaar weer en nemen de hengels
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mee. Mochten we te gefrustreerd raken wippen we bij de forelkwekerij even langs en hengelen
we er daar wel een uit.

Daan Burema
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