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Sinds dit voorjaar is Bas Lievens lid van The Leader, en dit is zijn verhaal over zijn “coming out”

  

In het begin van de zomer 2019 gaan een zestal leden van The Leader naar de Wenne, een
rivier in de Eiffel, en Bas is een van hen.

  

'"Beste Kees,

  

Deze foto's van onze meeting de 23e wil ik jou niet onthouden. Peter, Rini, Francesco en ik
kwamen de 23e samen in het clubhuis om onze vistrip naar De Wenne te bespreken. Die
meeting begon goed met goede koffie van gastheer Rick en het overnemen van een waadpak
van Peter. Een mooie start van wat beloofde een nog mooiere dag te worden.  

  

Een grijze lucht en een mooie kabbel op het water deden mijn vissershart sneller kloppen. Rini
had een hengel en reel meegenomen die ik mag gaan gebruiken tijdens de tip naar de Wenne.
De eerste vliegenlat die hij kocht bij Temming. Leuk die geschiedenis. Na wat tips van zowel
Rini als Rick mocht ik mijn eerste worpen maken op de put. En niet zonder resultaat! Vol trots
ving ik op een klein zwart drijvend vliegje mijn eerste forel. Zo blij als een kind ving ik er daarna
nog twee. Mijn dag kon in ieder geval niet meer stuk. Vol enthousiasme kijk ik uit naar de trip.
Inmiddels heb ik samen met Dirk Schmidt de laatste spullen voor de trip besteld. Rest mij enkel
nog het aanschaffen van waadschoenen. Ik heb er zin in! Een nieuwe passie is geboren. 

  

Bas"
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