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Vandaag was het dan weer zo ver de forel visdag van the leader ditmaal niet op de eemhof
maar voor de verandering eens op de ronde bleek.

  

We kwamen om 10:15 aan op de ronde bleek en na een pakje koffie werden de hengels
opgetuigd en gingen we op weg naar het vlot. Het weer was koud en guur weer er stond veel
wind over de plas heen en dit viel erg tegen. 

  

De eerste worp had Gerrit al een dikke forel gehaakt alleen die ging door zijn lijn heen. Geen
probleem dachten we er komt wel een volgende. Die kwam ook enige tijd later had ik er een op
de glass buzzer. Een mooie forel van 54 cm. 

  

Er werden wel wat vissen gevangen door verschillende vissers op het meer maar bij ons bleef
het rustig. Toch maar tegen de wind in naar de andere kant van de vijver varen. Met een slakke
gangetje voeren we naar het luwe stuk van de vijver. Overal zagen we vissen zwemmen hele
dikke monsters alleen ook hier vingen we weer bot ze waren niet geintreseerd in onze nimfen
en droge vliegen. 

  

Toch maar weer besloten terug te varen naar het eerste stuk en daar ons geluk te beproeven.
In de hoek lag nog een vlot met 2 leden van the leader. Die wisten zelfs forel te vangen op de
droge vlieg dat klonk wel erg goed. Wij kregen ze niet eens aan een nimf of streamer te pakken.

  

Toen het tijd was voor hun om naar huis te gaan zijn we indiezelfde hoek gaan vissen en het
leek wel of de vreet bel af was gegaan onder water in 15 min hadden we 4 dikke vissen weten
te landen op de droge vlieg echt fantastisch. Er zaten zoveel vissen in die hoek bij elkaar dat
het een waar feest was voor ons.

  

Het is vreemd hoe snel je motivatie kan om switchen van wanhopig op zoek naar een visje tot je
letterlijk de krampen vissen aan dikke forellen en kramp heb ik nog steeds van die vissen
binnen halen. Al met al stond mijn teller rond de 10 vissen en Gerrit rond de 12 vissen. Om
20:00 vonden we het genoeg geweest en hebben we het vlot weer afgemeerd aan het steiger
en zijn naar huis gegaan.
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Zo zie je maar geduld is een schone zaak. Alswe oo om 16:00 naar huis waren gegaan hadden
we een slechte dag gehad nu hadden we de dag van ons leven dikke biggen aan droge vliegen
vangen.  

  

Hieronder een aantal foto's van de gweledige vissen die we gevangen hebben. De grootste die
we beide hadden was rond de 73 cm. 
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