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Wachten..... op vliegtuigen die verlaat zijn. Wie heeft er niet de pest aan en je mist natuurlijk net
weer die aansluitende vlucht naar je langgedroomde vliegvisparadijs. In plaats van in een
sfeervolle blokhut slaap je die nacht in zo’n betonnen vliegveldhoteltoren. Het hoort bij reizen,
maar de volgende ochtend komen we gelukkig vroeg aan in Terrace BC. Vanaf het vliegveld
stookt onze gids Jeroen het emotionele vuurtje nog eens extra op met dikke verhalen over
monster chinooks en chums. IK WIL VISSEN!! NU!!!l en geen geneuzel met koffers, omkleden,
kamers verdelen en inrichten. Maar goed, toch nog redelijk vroeg in de ochtend, sta ik dan
eindelijk midden in de Kitimat mijn nieuwe Meiser te mishandelen. Meestal levert zo’'n opgefokte
eerste visdag meer frustratie dan zalm op, maar vanmiddag verandert pech in geluk. Eerst een
paar pinken, goed om weer even aan die lange tweehandige paal en dikke lijnen te wennen.
Dan een dikke chum, die helemaal door het lint gaat, de leader snijd onder een spray van water
door de Kitimat. Alles gaat goed, geen lijnbreuk, fotootje en na het terugzetten is er dat
overweldigende, euforische geluksgevoel. Hier en nu ben ik getuige van iets heel speciaals :
het wonder van wilde vissen, die vanaf duizenden kilometers op de oceaan feilloos de weg naar
huis terugvinden. En we hebben zo nog 12 volle dagen te gaan. De spanning is eraf, rust en
omgeving zijn een weldaad. Aan de overkant zit een paartje bold eagles met twee hongerige
jongen, een genot om naar te kijken. Maar goed, vissen maar weer....... En na een kwartier
weer zo’'n bodybuilder chum, alhoewel... Jeroen maakt me heel zenuwachtig “Da’s een
chinook!”. Shit, op de eerste dag al zo’n monster, als ik die maar niet verspeel.... O,0,0 bijna in
zo’n aangespoelde hoop boomstammen, als hij maar niet gaat stilliggen op de bodem, dan
begint het hele circus weer opnieuw. |k wil die vis op de kant hebben! Even vasthouden,
fotograferen, deel zijn van het wonder van zijn aanwezigheid hier. Dus draaien, draaien,
draaien, hij komt als een raket op je af man..... Na een kwartiertje kruist een grote driehoekige
staart onder mijn hengeltop door en schept Jeroen een vijfentwintig ponder van rond de meter.
Woww, mijn vakantie kan niet meer kapot...... alhoewel Jeroen loopt te zeuren dat het al een
rijpe, gekleurde vis is; als ze vers en zilver zijn dan vechten ze pas echt goed..... Kan mij dat op
dit moment nu schelen man! Ik heb ze meer dan twee keer zo zwaar gevangen, maar het went
nooit: het is een chinook, de koning van de zalmen!
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