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Grote Tarpon,

  

Cuba,
Als ik dit schrijf zijn we al weer een paar weken terug uit Cuba. Op zoek geweest en gevonden:
de Tarpon, naast Tarpon kunnen we daar ook andere fantastische vissen belagen, Bonefish,
Permit, Jack, Snook en Barracuda, geweldig! Als Zalmvisser is een uitstapje naar de Tarpon
ook mooi natuurlijk. Mits met de vlieg, want ja, ik blijf een beetje purist, gelukkig denken mijn
vrienden er ook zo over. De lokatie, ja daar zijn verschillende mogelijkheden, belangrijk is niet
alleen de lokatie maar de juiste gidsen.

  

Haken is nog geen landen,
Dat wisten we al natuurlijk, maar bij deze vissen is het nog iets lastiger. De juiste haak plus zeer
goed de haak zetten en vooral ervaring hebben (met het landen van grooooote vissen) is
belangrijk. De vissen op de foto zijn van een gemiddelde maat, helaas de grootste vissen (80
pond) hebben we niet kunnen landen. Voor mij is landen een foto van de vis en een vis die niet
vals gehaakt is, want die gaat altijd zonder foto terug (bijna altijd). Omdat het landen van de
Tarpon lastig is geldt; leader aangeraakt is geland, zo niet voor mij, landen is landen.
Naast andere vissen heb ik acht grote Tarpon gedrild, echter geen foto van mijzelf met een
grote vis. Geeft niks in februari ga ik weer.

  

Wij hebben daar niet alleen mooie visserij gevonden maar ook mooie mensen. De groep
vrienden waar ik mee reis zijn altijd op zoek naar een mogelijkheid om iets voor de mensen
achter te laten, geld en spullen zijn tijdelijk (helpt ook) echter wij zijn op zoek naar een kans.

  

Cuba is een land van veel sigaren, 
Alsof het goud is, wij denken op onze manier over roken.

  

Onze gedachte, leer de mensen een vaardigheid, vliegen binden voor de vissers die naar deze
prachtige wateren komen. Dus hebben wij op beperkte schaal de gidsen leren vliegbinden.
Binnenkort gaan wij terug voor weer zo’n fantastische Tarpon trip en dan nemen wij vices met
toebehoren en allerlei bindmateriaal mee, in de hoop dat ze de kansen zien. De gidsen en
anderen kunnen dan de winnende vliegen verkopen aan de klanten. En met een gemiddeld
inkomen van 17 euro per maand is een vlieg van 5 euro veel waard.
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Natuurgebied,
Fidel Castro heeft al jaren terug een groot gebied als natuurgebied aangewezen, hier worden
slechts een beperkt aantal duikers en (sport) vissers per jaar toegelaten. Een uniek gebied in de
wereld. Hierdoor is een gebied ontstaan van absolute wereldklasse, voor het duiken maar ook
voor de vliegvisserij.

  

Oproep,
In februari gaan wij weer (een goede tijd) naar Cuba voor de Tarpon. Voor de gidsen wil ik wat
bindgereedschap (schaartje, bobbinholder, vice, binddraad enz. meenemen) niet te veel, er zijn
6 gidsen maar aan 4 setjes hebben ze zat, het moet wel leuk blijven.
Mijn vraag; wie heeft iets over? Voorbaat dank namens de gidsen.

  

Hans Boomsluiter
http://www.dutch-spey-cast.nl
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