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Het moest er eens van komen om te gaan duiken & vliegvissen op Bonaire!

De laatste jaren heb ik leuke informatie gelezen en ontvangen van Paul Blokdijk& Perry Herber.
Ze zijn in mijn ogen pioniers m.b.t. vliegvissen op Bonaire! Omdat Bonaire als duiklocatie hoog
op de internationale ladder staat is één en één twee! Ik vertrok begin mei met mijn vriendin en
fotograaf voor twee heerlijke weken naar deze Nederlandse gemeente! We mochten samen 50
kilo bagage meenemen wat net niet lukte! Maar even duidelijk vertellen dat we de vliegen daar
zouden achterlaten, was voldoende voor het inchecken! Nadat we waren aangekomen met vele
omvlieguren door een IJslandse vulkaan konden we onze auto en luxe hotelkamer gaan
bewonderen! We begonnen de 2e dag met een verkenning van het eiland met een goede kaart
en de nodige tips! We kwamen op vele mooie locaties en de blauwe zee is overal dichtbij! Op
het einde van de middag zaten we op een heerlijk wit zandstrand naar actieve surfers te kijken
onder het genot van een groentje! Nou als je dan zo dicht bij het water bent gaan mijn ogen
direct opzoek naar vis! En die was snel gevonden verschillenden soorten vis en een enkele
bonefish kruisten mijn blikveld!

WIL PAK JE HENGEL....................... werd er achter mijn rug geroepen!

Nou daar ga je dan voor de eerste keer vliegvissen op tropisch vis in een adembenemende
omgeving wat een kleur en licht gewoon geweldig!
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