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Even een korte introductie. Ik ben een beginnende vliegvisser en deze zomer gingen we met
het gezin naar Noorwegen en natuurlijk gaat de hengel mee als je naar dit land gaat. Aan het
begin van de vakantie heb ik gevist in een bergmeertje bij Tuddal. We zaten daar in een blokhut
op een berg met prachtig uitzicht op een klein meer, er stroomde een riviertje in en uit het meer.
De volgende dag geinformeerd of er gevist mocht worden en meteen een vergunning gekocht.
De volgende avond om zeven uur naar het meertje waar ik een roeibootje van de eigenaar
mocht gebruiken. Vanaf de kant vissen was namelijk niet mogelijk omdat de dennenbomen
bijna tot in het meertje stonden. Het vissen op het meertje ging niet makkelijk, je weet niet waar
je vissen moet, dan weer een kringetje links dan weer rechts. Na 45 minuten van tactiek
veranderd en besloten om de oeverzone waar riet of andere planten groeien te gaan afvissen.
Daar heen geroeid en inderdaad ging het beter, een uurtje later had ik een paar aanbeten
gemist maar ook twee forelletjes van 20 cm gevangen. Het was nu negen uur en ik hield het
voor gezien. Al terug roeiend ook nog een bever zien zwemmen dus al met al een mooie avond
in prachtige natuur. Terug bij de hut met een wijntje in de hand zag ik dat om half tien er nog
veel meer visactiviteit op het meer was. De volgende avond ben ik pas om negen uur gaan
vissen. Dit is geen probleem omdat het in Noorwegen niet snel donker wordt. Deze avond een
sedge aangeknoopt met een donkergroen lijf en een zwart gevlekt dek, bovenop de vlieg steekt
een witte toef uit zodat deze goed is te zien. Meteen begonnen met het afvissen van de
oeverzone en na 15 minuten weer een mooi getekend bruin forelletje in de boot. Nog een half
uur gevist maar het lukte niet om een aanbeet te krijgen. Toen bedacht dat de plaats waar een
riviertje een meer uitloopt een goede stek moet zijn. Op een afstand van het riviertje gestopt
met roeien en het bootje dreef heel langzaam op de stroom richting het riviertje. Ik zag wat
kringen op de overgang van riviertje en meer. Deze waren nog buiten bereik en ik wou ook
geen vis overgooien. Eerst een meter of vijf voor de uitgang afgevist en de tweede worp was al
raak, een mooi forelletje van 25 cm in de boot. Gauw onthaakt en weer laten zwemmen. Daarna
zag ik een kring op een paar meter voordat het stroompje begon. Een paar valse worpen om de
vlieg te drogen en de vlieg 50 cm voor de kring gegooid, (ik was maar wat trots dat dit zomaar
in één keer lukte) de stroming liet de vlieg heel langzaam over de plek gaan en weg was de
vlieg. Met een lijnstrip de haak gezet en weer een 25 cm forelletje.
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